De 10 gedragsregels van biljartvereniging ‘Kriet op Tied’
1. Iedere wedstrijd wordt geleid door de arbiter
en niet door stuurlui aan de kant!

2. [bookmark: _GoBack]Iedere speler heeft recht op zijn eigen fouten
en dient daarover niet toegesproken te worden!

3. Iedere speler dient zijn tegenstander zo respectvol te behandelen
als hij zelf door een ieder behandeld wil worden!

4. Iedere speler mag de arbiter om de tijd vragen
dus het dragen van een horloge is niet nodig!

5. Iedere speler geeft zijn tegenstander alle ruimte rond het biljart
en gaat dus op een stoel zitten wachten tot het zijn beurt is!

6. Iedere speler wil graag dat zijn wedstijd door een arbiter en schrijver begeleid wordt
dus stelt hij zich zelf ook graag beschikbaar voor andere spelers!

7. Iedere speler ‘zwijnt’ wel eens en wordt de carambole op gelukkige wijze gemaakt
dus reageer sportief en complimenteer hem met zijn inzicht!

8. Iedere speler komt voor zijn plezier naar de clubmiddagen toe
dus doe er alles aan om zijn plezier te vergroten in plaats van te verkleinen!

9. Iedere toeschouwer geeft in zijn enthousiasme wel eens commentaar
dus erger je als speler niet direct en probeer je te concentreren op je spel!

10. Ieder bestuurslid is een vrijwilliger die (helaas voor hem) geen andere hobby’s heeft
dus laat hem in de waan dat hij goed werk doet zodat hij het nog een jaar langer wil doen!

